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Met vreugde organiseert Rederijkerskamer
“Het Turfschip van Adriaan van Bergen”

het 29e Internationale Rederijkerscongres in Breda op 9 en 10 juni 2012.
Zij doet dit als onderdeel van de vereniging Jacob van Lennep

en in nauwe samenwerking met
Het Verbond van de Kamers van Rhetorica Vlaanderen-Nederland vzw.

Deze derde Nieuwsbrief  geeft wat meer informatie over de specifieke activiteiten van de
Kamer  in  Breda  die  tijdens  het  congres  officieel  wordt  geïnstalleerd  door  de Brabantse
Hoofdkamer Moyses Bosch.

 

       

                                                                                                               

                                                          

Constantijn Huygens (1596-1687)
Is  voor  onze  kamer  als  dichter  een  grote
inspiratie.  Aardig  is  om  te  weten  dat  hij  ook
betrokken was  bij  de huisvesting van de eerste
Bredase rederijkerskamer. Hij bemiddelde bij de
aanschaf van het pand ‘De Kat’ op de hoek van
de Grote Markt en de Veemarktstraat waar nu een
koffie speciaalzaak is gevestigd. (zie kader in de
foto hieronder)

Huygens was weer het voorbeeld voor de Bredase
rederijker  Dingman  Beens.  Deze  schreef  ter
gelegenheid van de ‘blyde incompste’ van prins
Maurits op 30 mei 1620 een lofdicht.

Pier liep my tegen 't lyf, en wou
geen stroo-breed wycken;
Hy sei, 't en lust, hem niet voor
yder geck te strycken;
Maer, seid ik, dat lust my,
En trad van 't sandpad af en liet
den geck voorby.

       C.H.



Deelname aan het Congres en het Rederijkersjuweel

Congres
Via de website van het Verbond van de Kamers van Rhetorica (www.rederijkers.org) is het
inmiddels mogelijk om U in te schrijven voor het congres. De deelname voor beide dagen
kost € 95,00 en voor één dag is dit     € 60,00. Dit is inclusief drankjes bij het diner, de lunch
en tijdens de academische zitting. Betaling op rekening van het Verbond: 
BIC :  GEBABEBB     IBAN BE41 2930 3224 8010 

Festival ‘Rederijkersjuweel’
Het festival vindt plaats op de binnenplaats van Het Kasteel, centrum van de Koninklijke
Militaire Academie.

Een bijdrage aan het festival kan al het voordragen van een gedicht zijn!


